‘Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het
zwakke van God is sterker dan de mensen.” 1Corinthiérs 1:25
Grote God en liefdevolle Vader, de apostel schrijft hier over dwaze en
zwakke dingen van U. Ik geloof dat hij beschrijft hoe wij mensen de
dingen van U soms waarderen. In menselijk oog is de de kruisdood
van Uw Zoon een dwaasheid en een teken van een zwak God. Enkel
een dom en onwetend mens zal echter zo redeneren. Met de apostel
zie ik in de dood en opstanding van Jezus Uw enorme liefde en een
kracht die elk menselijk verstand te boven gaat. Ik dank u voor die
‘dwaasheid’ en die ‘zwakte’, daarin vind ik mijn heil en vertroosting.
Dank U voor Uw Zoon die U gegeven hebt. Door Jezus bid en dank
ik U. Amen



